
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 14 augustus  
 
Vandaag gaan we naar de Barendonk in Beers 
We zijn: Dorinne, zij komt naar de Buitenplaats in Arnhem. 
Dan gaat de reis naar Veenendaal. Hier stappen in:  
Floor en Connie. 
We nemen een reiziger mee die ook naar Brabant gaat.  
Hij zal in de Barendonk worden opgehaald. 
Als we in de Barendonk  aankomen, zijn daar,  
Marjo met haar moeder,  
Daniëlle met haar vader en  
Carlien met haar ouders. 
Zij zijn al vaker in de Barendonk 
geweest, met Bosjuweel. 
 
 
 
 
 
Na wat verwarring rond om de kamers, heeft iedereen een slaapplek. 
Marjo en Carlien slapen samen op een kamer, Connie en Daniëlle slapen ook samen 
op een kamer. 
De koffers worden uitgepakt. De bedden opgemaakt en het huis wordt verkend voor 
de wie het nog niet kent. 
 

 
 



Elly maakt tagliatelle. 
Iedereen laat het zich goed smaken. 
Na de afwas gaan we in de tuin koffie drinken en bespreken we, wat  leuk zouden 
vinden deze week. 
 
 

 
 

 
 
Om half 12 ligt iedereen heerlijk te slapen. 
Maar ojee, rond een uur of 1 worden we gewekt door het brandalarm. Het alarm wil 
niet uit en het duurt en het duurt, iedereen is wakker alleen Daniëlle slaapt door 
alles heen. 
Om van de schrik te bekomen drinken we een kopje thee en om 2 uur is de rust weer 
gekeerd en gaan we weer slapen. 
 



Zaterdag 15 augustus  
 
Vanmorgen heeft iedereen uitgeslapen. Wat wil je ook na zo’n nacht. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het late ontbijt is iedereen wat voor zichzelf aan het doen.  
Kleuren, borduren, woord-puzzelen, de krant lezen. 
Allemaal heel gezellig, ontspannen en relax. 
 
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liesbeth trakteert ons op een ijsje, omdat zij het vervelend vind van het brandalarm. 
Dat is smullen!! 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dan gaan we naar Cuijk om te shoppen. 
Er is een Action en daar willen we wel leuke dingen kopen. De winkel is overdekt, 
dus is het heerlijk koel. Als we klaar zijn in de Action, gaan we de warmte in om een 
rondje door de winkelstraat te lopen en ansichtkaarten te kopen. 
 

 
Dan zoeken we de bus weer op en gaan op bezoek bij de 7 dwergen. 



Daar krijgen we wat te drinken en mogen een heerlijke pannenkoek uitzoeken. 
 
 
 
         
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als iedereen zijn pannenkoek heeft opgegeten en de dorst is gelest, gaan we terug 
naar de Barendonk. Daar drinken we koffie of thee met appelgebak en slagroom. 
En gaan we beginnen met het schrijven van de ansichtkaarten. 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is heerlijk weer en we zitten lekker buiten. 
We drinken nog iets lekkers en dan gaan we naar 
Onze kamer voor een rustige nacht! 
Morgenochtend kunnen we wat uitslapen. 
We gaan dan brunchen. 
 
 
 
       
 
 
 



Zondag 16 augustus  
 
Vanochtend gaan we brunchen. Wie vroeg wakker is, krijgt vast een boterham uit 
het vuistje. 
Lyda probeert het badje te vullen, dat heeft wel wat voeten in de aarde. Ze heeft er 
al een heleboel emmers water in gegooid en als ze met de zoveelste emmer naar 
buiten komt is het badje leeg. En ze heeft gelijk, Lyda probeert het nog eens, maar 
dan gaat de rand naar beneden en loopt het water er weer uit. Jammer, maar Lyda 
geeft het op. 
Als we allemaal wakker zijn gaan we brunchen.  
Er staat van alles op tafel. 

 
  
 
 
 
 
 
 
Marjo tikt een eitje, au! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Daniëlle maakt een ontzettend heerlijk reuze broodje. 

 
 
 
 
 
 
 
Ham, kaas tomaat, komkommer en ei! Klaar! Smullen maar!!! Hij past nog net in 
haar mond 
 
Na het ontbijt stelt Floor voor om te wandelen, Marjo en Daniëlle willen ook wel 
mee. Samen met Lyda gaan zij het kabouterpad lopen. 
Eerst komen we langs de koeien en eigenlijk wil Marjo die wel aaien, maar er zit 
prikkeldraad tussen dus dat gaat niet, jammer. 
Lyda maakt foto’s en dan lijkt het alsof we er toch dichtbij zijn. 
Marjo geeft een handkus en Daniëlle laat de koe uit haar hand eten. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dan komen we in een “echt” kabouterdorp terecht. 
De libel wijst ons de weg. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Anneke gaat voorlezen. 
Eerst luistert er een, maar al gauw zit iedereen gezellig om haar heen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
Even een broodje knakworst eten. 
 
Dan is het tijd voor onze schoonheidsbehandeling. 
Er worden voetenbakjes gevuld en 
we kiezen welke bruisbal we er in willen. 
De voeten kunnen heerlijk bruisen. 
Dan wordt ons gezicht gereinigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het gezicht is schoon, nu kan het maskertje er op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zacht muziekje aan en dan gewoon je ogen dicht en genieten. 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat een verwennerij is dit, echt een RELAX- vakantie! 
Iedereen is opgefrist en uitgerust, het is tijd om te  eten.  
Daar hebben we wel zin in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de koffie wordt Lyda opgehaald. 
Maar morgenavond komt Anjo, gezellig. 
 
 
 
 



Maandag 17 augustus  
 
Vandaag hebben we een hammam doek versierd met textielstiften. 
Carlien tekent als thema de Efteling, dit vind zij erg leuk. 
Marjo tekent een huis en een mooie regenboog. 
Daniëlle wil ook de achterkant mooi maken, maar daar is nu geen tijd voor. 
Corinne wil nu liever woordzoeken, zij vind de doek mooi zoals hij is. natuurlijk geen 
probleem. 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het resultaat van ons versierwerk. Wij vinden ze heel mooi geworden! 
 
Nu gaan we uitgebreid “lunchen” in Berg en Dal.  
Daar krijgen we een high tea. 
Een high tea is thee met allemaal  
lekkere zoete           en hartige kleine hapjes, zoals: 
 
cakejes                 ui-ringen 
brownies                 pasteitjes 
soesjes                 loempiaatjes 
 
 
 
 
 
en nog veel meer. 
We doen ons best om het allemaal te proeven.  



We eten heel rustig en zoals bij een high tea hoort,  
is er tussen de gangen door alle tijd om uit te buiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als alles alle schalen zo goed als leeg zijn, gaan we bijna rollend naar de bus en terug 
naar de Barendonk. 
Niemand heeft zin in warm eten, alleen Corinne wil in begin van de avond wel een 
kopje soep. 
Om 8 uur komt Anjo en Marjo is helemaal blij. Zij kent Anjo nog van de Bosjuweel.  
Dat is gezellig, we drinken koffie en thee en later nog een drankje en beetje chips. 
Iedereen is best moe en om half elf is iedereen naar bed. 

 
 



Dinsdag 18 augustus  
 
Om 8 uur zijn de vroege vogels wakker.  
Anjo, Floor en Corinne dekken de tafel en nemen vast een kopje thee en koffie.  
Om 10 uur is iedereen fris gewassen en aangekleed en is er ontbijt voor de rest. 
We zitten lang aan tafel te kletsen en dan gaan we de zwemspullen pakken voor 
Sanadome. 
Anneke rijdt het busje , maar oei, Elly heeft een ander adres in de tomtom gezet,  
dus we rijden zo een rondje van de zaak. Dat is lachen.  
Maar uiteindelijk staan we voor Sanadome en maken een groepsfoto. 
 

 
 
Connie durft niet met de lift, dus er gaan er een paar met de trap.  
Maar de lift komt heel ergens anders uit in het zwembad , dus we kunnen elkaar 
helemaal niet meer vinden. Gelukkig na 10 minuten lukt het. 
Het is heerlijk in het zwembad, we beginnen met douchen, voetenbadje en 
bubbelbad met z'n allen. 
Daarna gaan we alles verkennen. Elly en Floor vinden de sauna heel lekker, Anneke 
en Carlien de bubbelbadjes. En de rest gaat het zoutbad proberen. Lekker drijven. 
Ook gaan we een paar keer in het buitenzwembad, waar een wildwaterbaan is. 
Marjo gaat helemaal onder alle fonteinen en Connie durft eerst niet in het diepe, 
maar op de rug van Anjo gaat het best. 
We nemen nog een tosti en een drankje in het restaurant. Om het restaurant in te 
mogen, moet iedereen de badjas aan en dan mogen we naar binnen. 
Om 5 uur zijn we uitgezwommen.  
We kunnen weer niet door de draaideur, dus de badmeester komt ons redden. 
Dan rijden we terug. 
 



We maken als avondeten allemaal onze eigen pizza. Dat is leuk. Je kan erop doen 
wat je wil, tomaat, olijf, ham , salami , paprika en kaas .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als ze klaar zijn, gaan we smullen.  
Lekker hoor!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen is een beetje moe geworden van het zwemmen en bubbelen. Dus we 
liggen op tijd op bed. 



Woensdag 19 augustus  
 
Er zijn een paar vroege vogels, dus die ontbijten vroeg , En er zijn een paar 
slaapkoppies die nog moe zijn van het zwemmen. We doen kalm aan vanochtend, 
beetje kleuren, vuil wegbrengen, foto's maken. En Tessa komt een hele lekkere 
aardbeienvlaai brengen, mmmmmm. 
 
Elly gaat vast attributen voor de workshops klaarzetten. 
Anjo maakt tosti's en worstenbroodjes, drinken erbij.  
Dan kunnen we eindelijk beginnen. 
Eerst gaat Elly vertellen wat we gaan doen.  
We gaan een fotolijst mooi op pimpen,  
dit wil natuurlijk zeggen héééél mooi maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag zijn er al foto’s gemaakt. Iedereen gaat meteen aan de slag.  
Eerst verven dan versieren met bloemetjes en hartjes  .  
Het wordt heel mooi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna gaan we eindelijk de taart van Tessa en Liesbeth opeten met thee of koffie. 
Dan hebben we een nieuwe activiteit, handzeep en lipgloss maken.   

Eerst beginnen Marjo en Danielle met Elly.  
Connie, Carlien en Floor gaan met Anjo naar 
het winkeltje van de Barendonk om nog een 
souvenirtje te kopen.  
Daarna gaan we wisselen.   
 
Ineens horen we kloppen op een deur, oh we 
krijgen bezoek. Maar nee, Conny kan de wc 
deur niet open krijgen. Gelukkig dat we haar 
horen en we kunnen er wel om lachen. 

 
Dan  is het tijd om in het busje te stappen.  
Maar hee, we missen iemand ….waar is Marjo?? 
Anjo loopt terug en dan blijkt dat Marjo nog binnen zit. Gelukkig ...gevonden.  
 
Op naar Mill, naar restaurant “Het centrum” voor onze laatste etentje.  
We krijgen een leuke route door Mill van Anneke.  
Hebben we dat ook weer gezien. 
 



In het restaurant nemen we allemaal  
een lekker drankje, we bestellen heerlijk eten.  
Schnitzels , vis, saté . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En natuurlijk heel erg lekker toetjes.  
De meeste kiezen een Witte dame, vanille-ijs met 
chocoladesaus. 

 
Er is ook een feestje in het restaurant.  
Marjo gaat even kijken wat er aan de hand is, want ze is wel 
nieuwsgierig. Daar moeten we erg om lachen. 

 
Dan is het tijd om te gaan. 
 
 
 
Nu maakt Anjo een rondje van de zaak.  
We leren de omgeving steeds beter kennen. 
Maar het is echt tijd om de koffers in te gaan pakken.  
Danielle snapt er niks van....he we gaan toch tot vrijdag ? 



Maar nee , de lekkere vakantie is donderdag al afgelopen. 
Nadat alle koffers ingepakt zijn, heeft Elly nog een verrassing.  
We gaan Swingo doen. 
We krijgen allemaal een briefje met liedjes erop.  
Elly laat het muziekje horen en wij kijken of het liedje op ons briefje staat.  
Natuurlijk zingen we met alle liedjes mee. En er wordt zelfs gedanst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlien kan alle dansjes van K3 en Kabouter Plop. Wij doen haar na.  
Danielle danst voorop bij de Snollebollekes, Van links ...naar rechts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen mag een mooi prijsje uitkiezen als ze Swingo / bingo hebben. Dat is leuk. 
 
 
 
Nog een glaasje fris of een radler,  
beetje chips en ook deze leuke avond 
is dan weer afgelopen. 
 

 
 
 



Donderdag 20 augustus  
 
Iedereen is vroeg op. We eten heel veel restjes op bij het ontbijt, zelfs vla.  
MMMM lekker. 
Carlien wordt het eerste opgehaald en vlak daarna Marjo en Danielle. 
 
Floor en Corinne helpen heel goed mee met de afwas en opruimen.  
Busje inpakken en daar gaan we. 
Conny, Floor en Corinne rijden mee tot Veenendaal en Arnhem.  
 

 
 
Het is een leuke vakantie geweest. 
 
Dank jullie wel,  

Carien, Conny, Corinne, Daniëlle, Floor en Marjo!! 

 
 
 

Misschien tot volgend jaar!! 

Anjo, Anneke, Elly en Lyda.  


